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in één mens. De storm die onrecht 
aanvocht, de kalmte die ons liefde 
en warmte gaf. 
Rust nu maar uit, je hebt genoeg 
gevochten

in stilte heeft hij afscheid genomen
in stilte nemen wij afscheid van

Hans Gheysens

Zoals hij wenste geen bloemen noch kransen,
hij zal discreet uitgestrooid worden op
zijn geliefde plek, de kalme of wilde zee

Broer Tom

online condoleren kan via www.rouwpagina.be

We zagen de storm en de kalmte 
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