
Met droefheid nemen wij afscheid van

Julia Vandaele
weduwe van   

Camille Bryon
geboren te Antwerpen op 8 november 1932 

en zachtjes ingeslapen te Brasschaat (AZ Klina) 
op 23 december 2017.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid
bij te wonen op dinsdag 2 januari 2018
om 11uur in het Uitvaartcentrum Schilde, 
Turnhoutsebaan 492

Samenkomst in de aula vanaf 10.40 uur.

Later op de dag zal de urne van Julia een plaats krijgen bij 
haar echtgenoot in het urneveld op de begraafplaats van 
Hoevenen, Kerkstraat. 

Dit melden u met droefheid: 

Patrick en Rita Bryon - De Feyter, 
		  haar kinderen,

Tom en Vanessa van Wuytswinkel - Bryon
Tim Bryon,
		  haar kleinkinderen,

Tom en Sandy De Meyer - Vervoort,
	 Charis, Anthony,
Farid en Ines Salem - Van Soom
		
                                           kinderen en kleinkinderen van Rita,

Jerôme (†) en Leentje (†) Vandaele - Schrooten en familie,
Jos (†) en Alice (†) Van de Cruys - Vandaele en familie,
Marion (†) en Hélène Pizzi - Vandaele en familie,
Jean (†) en Paula (†) Platteau - Vandaele en familie,
Daniël (†) en Suzanne (†) Gekiere - Bryon en familie,
Maurice en Lena (†) Bryon - Dekyndt,
Julien (†) en Margriet (†) Bryon - Dekyndt,
Georges (†) en Maria Van Marcke - Bryon en familie, 
Emile (†) en Maria Van Marcke - Bryon en familie
		
		   haar broer, zussen, schoonbroer, schoonzussen,

 neven en nichten.

Met een bijzondere dank aan haar huisarts F. Janssens,  
het personeel van AZ Klina ( Inwendige 3) en  

ZNA Joostens ( Rietzang en Wilg ).

online condoleren kan via www.uitvaartcentrum.be UITVAARTCENTRUM.BE
GEYSKENS I 03.309.43.25

Waarom al dat wachten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en niet terecht.
Je wilde graag verder, maar... je verloor dit gevecht.
Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar ze niet echt meer herkent.

Als je toch blijft strijden om bij ons te blijven, 
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.


