Diegenen die ik liefheb verlaat ik
om diegene die ik liefhad terug te vinden.
(Bossuet)

Samen met u nemen wij afscheid van

Karel Weyten
‘Hubert’

weduwnaar van
Yvonne Verbeeck

geboren te Antwerpen op 1 maart 1928
en aldaar zachtjes ingeslapen in het ZAS Middelheim
op 28 maart 2025.

De rouwplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 8 april
2025 om 11 uur in aula Aster van het crematorium van
Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula, vanaf
10.45 uur.

Aansluitend zal de as verstrooid worden op de begraafplaats
aldaar.

Rouwadres: familie Weyten, p/a Uitvaartcentrum Heiremans
Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout

online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Dit melden u met droefheid:

Dirk en Gerda Peeraer - Weyten,
Eddy en Rita Asaert - Weyten,
Peter en Lia Weyten - Timmerman,
Zijn kinderen,

Sven en Lien Kuttner - Van Nederkassel,
Steven en Anja Cassiers - Kuttner en Ella,

Jean en Peggy Witpas - Pierre,
Delano en Chelsea Devogelaere - Witpas en Aurélie,
Joren en Alyssa Verstraete - Witpas,
Hayley en Jocelyne Witpas - Seys,
lllana Witpas,
Jelle en Isabeau Cuyvers - Weyten,
Féline & Casper
Yordi Weyten,
Michiel en Caroline Huygens - Weyten,
Zijn kleinkinderen,
achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen,

Huguette Van Ham, de jeugdvriendin.

Met dank aan iedereen die er voor Karel is geweest,
tiidens en op het einde van zijn leven, met in het bijzonder
het verplegend en verzorgend personeel van wzc Ter Eycke in Edegem
en alle dokters en verplegend personeel van ZAS Middelheim.
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