
Stil

ze mocht gaan
het is goed
ze mag rusten

maar voor ons
een gemis
nu alles

Stil

geworden is



Met verdriet, maar in grote dankbaarheid  
voor wat we samen mochten beleven,  

delen we u mee dat we afscheid namen van

Tilly Pauwels
weduwe van  

Rik Henkens

geboren te Borgerhout op 9 juni 1931 
en zachtjes van ons heengegaan te Antwerpen  

op 21 maart 2025.

We nodigen u uit voor de afscheidsdienst op  
woensdag 2 april 2025 om 11 uur  
in het Uitvaartcentrum Heiremans,  
Te Boelaarlei 100 in Borgerhout.

Samenkomst aldaar vanaf 10.40 uur.
 

We zullen haar begraven in intieme kring in het urnenbos 
op de begraafplaats Ruggeveld te Deurne.

Rouwadres:  familie Henkens
 p/a Uitvaartcentrum Heiremans
 Te Boelaarlei 100
 2140 Borgerhout

Dit melden u met droefheid:

Guy en Nicole Hugens - Henkens
 Pieter en Skrolan - Lena, Minne en Rinke
 Usha - Mauro en Zita
 Arun en Monica

Dirk en Hilde Henkens - Bruyninckx
 Mathias en Bart - Rayan en Ninne
 Ferre en Hannelore - Kasper en Rasmus
 Paulien

Monique Henkens
 Lars en Ellen - Rens en Lili
 Steve en Jutta

Chris Henkens

Paul en Annick Henkens - Wenmaekers
 Mike en Julissa - Hayley-Rose
 Jany en Yoran
 
 

Liever geen bloemen of kransen, maar een onverpakte bloem  
om bij de urne van Tilly te leggen  

als symbolisch gebaar van liefde en herinnering.  
.

online condoleren kan via www.rouwpagina.be UITVAARTCENTRUM.BE
HEIREMANS I  03.236.50.70

We bedanken dokter Jef Kerré  
voor de jarenlange liefdevolle begeleiding.


