Dankbaar nemen wij afscheid van

Francois Van Bossuyt

echtgenoot van Els Frans

geboren te Antwerpen op 5 maart 1945 en
overleden in WZC Sint-Jozef te Wommelgem
op 14 mei 2026.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid
bij te wonen op vrijdag 22 mei 2026 om 11 uur
in de Heilig Hartkerk, Schotensesteenweg 167 te Deurne.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten, achteraan in de
kerk, vanaf 10.45 uur.

Aansluitend begeleiden we Francois naar zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats van Deurne - Ruggeveld.

Rouwadres: familie Van Bossuyt - Frans
Edelvalklaan 7
2100 Deurne

Online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.

Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Dit melden u met droefheid:

Els Frans, Zijn echtgenote,

Pascal Van Bossuyt,
Tibo Van Bossuyt,
zijn zoon en kleinzoon,

Fred Van Bossuyt en Ingrid Zubrzycka,
en kinderen,
Zijn broer en schoonzus.

Met dank aan WZC Sint-jozef te Wommelgem
voor de goede en liefdevolle zorgen.

Er is gelegenheid om Francois een laatste groet te brengen
op dinsdag 19 meivan 18u tot 19u in Uitvaartcentrum Heiremans,
Te Boelaarlei 100 te Borgerhout.

HEIREMANS | 03.236.50.70



