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Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie 
herinneringen, delen wij u mee dat na een lange strijd  

we afscheid nemen van mijn lieve man  
en onze fantastische vader.

Marc Van Leemputten
°11.02.1963 - † 12.05.2026

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid  
bij te wonen op dinsdag 19 mei 2026 om 11 uur in  
het Uitvaartcentrum Heiremans, Te Boelaarlei 100  

in Borgerhout.

Samenkomst aldaar vanaf 10.40 uur.

Later die dag vertrouwen we Marc terug toe aan de natuur
op de begraafplaats van Deurne - Ruggeveld.

Rouwadres: 	 familie Van Leemputten
	 Herentalsebaan 129/1
	 2150 Borsbeek

Hij leeft verder in de harten van :

Zijn echtgenote : 
	 Sonia Serra 

Zijn kinderen :
	 Peggy & Mike Van Gastel – Van Leemputten 
	 Daisy Van Leemputten 
	 Benny & Iris Van Leemputten – Ven 

Zijn kleinkinderen :
	 Nathan, Milan, Lucas, Bruce, Alyssa, Liana, Noàn

Zijn pluskinderen : 
	 Kamilla & Hugo Silva 
	 Pholliana serra Silva
	 Dallylla & Luiz Santos
	 Nayara serra Silva

Zijn pluskleinkinderen en achterkleinkinderen :
	 Mickael Lucca,  Luiz Felype, Victor Hugo, Pedro Miguel, 		
               Rhyan Victor, Carlos Henrique, Herick Juan, Lorena, Mariah

Zijn broers en zus :
	 Flor, Willy, Ronald & Brigitte.online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Nooit meer je stem. Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten van een mooie dag.
Nunca mais a sua voz. Nunca mais o seu sorriso.
Nunca mais desfrutámos de um lindo dia juntos.

Je handen droegen zorg en kracht,
je hart gaf liefde, dag en nacht.

As suas mãos carregavam carinho e força, 
o seu coração dava amor, dia e noite.

Wat jij betekende, vervaagt niet, 
om je vertrek voelen wij veel verdriet.
O que significavas nunca desaparece,

 e sentimos uma grande tristeza com a tua partida.
Niets is meer hetzelfde in ons leven.

Het houden van jou en alle herinneringen zijn gebleven.
Nada mais é o mesmo nas nossas vidas.

Amo-te e todas as memórias permanecem.


