' Margriet Quirynen

1933 - 2021




Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?

Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en niet terecht.

Je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van
Margriet Quirynen

weduwe van
Charel Meeusen (+ 2015)

geboren te Kalmthout op 7 mei 1933
en thuis zachtjes ingeslapen
op 5 augustus 2021, gesterkt door de H. Sacramenten.

Omuwille van de huidige maatregelen nemen wij in beperkte kring afscheid van
haar in de kerk van het Heilig Hart, Heuvel te Kalmthout.

Wij vragen u vriendelijk om op vrijdag 13 augustus 2021 om 11 uur aan haar te
denken.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats Kerkeneind te

Kalmthout-Centrum.

Er is gelegenheid tot groeten in het bijziin van de familie,
op woensdag 11 augustus 2021 tussen 18 uur en 18.30 uur,
in het Uitvaartcentrum Schilde, Turnhoutsebaan 492.

online condoleren kan via www.rouwpagina.be

Dit melden u met droefheid:

Jan en Josee Meeusen - Francken,
Annemie en Vincent, Alexander,
Bart en Caroline, Lander en Daan,
Jan en Lotte, Mel en Fin,

Marc en Nadia Meeusen - De Laat,
Jens,

Nicole en Achiel Van Oevelen - Meeusen,
Dries en Marleen, Sepp, Fleur en Jull
Kurt, Anna Lucia en Frances,

Marleen en Jan Bernaerts - Meeusen,
Matthias en Silke,
Michiel,
Jonathan,

Philippe en Inge Meeusen - Van Dorst,
Dorien en Jan, Rosalie,
Niels,
Céline en Gert-Jan,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Haar schoonzus, schoonbroers, neven en nichten.

De families Quirynen, Meeusen, Van Thillo en Tilborghs.

Met biizondere dank aan dokter Van Landeghem,
Landelijke Thuiszorg, Thuisverpleging, nachtzorg Antwerpen en Els de kinesiste,
voor de liefdevolle verzorging.
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